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ORDE VAN DIENST 
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-

Zeddam  
26 oktober 2025 
6e van de herfst 

 

 
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis (online vanuit  
Pugungraharjo, Indonesië) 
 

Orgel: Jos Thomassen 
 

SAMENKOMEN 
 
Orgelspel  
 
Woord van welkom – door de ouderling  

 
Aansteken van de kaarsen 
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Lied903:1,3
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3 In het duister van de tijden 
ben ik nooit alleen geweest, 

want God gaf mij ten geleide 
op mijn wegen woord en Geest. 

Ja, de Heer doet mij geloven, 
Hij ontstak in mij het licht 
van het innerlijk gezicht, – 

dat zal dood noch duivel doven. 
Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
Stilte 

 
Bemoediging en groet  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN 

HANDEN. 

 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze 

Vader, 

Van Jezus Christus, onze Heer. 
A: AMEN 

 
Verbindende woorden 
 

Gebed om ontferming door de ouderling van dienst 

Na ‘zo bidden wij’: Heer, ontferm U over ons 

 
Lied 130c: 1,2,3,4 
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2 Als U niets dan zonden zag, 
Heer, mijn God, 
wie bleef in leven? Maar U wilt nu 

juist vergeven. Dus verdient U 
diep ontzag, 

ons diep ontzag. 
 
3 Ik blijf wachten tot U komt, 

Heer, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 

dan een mens in lange nachten 
wacht op licht, 
het morgenlicht. 
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4 Israël, hoop op de Heer. 
Hoop op God, 
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 

Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij. 

Hij maakt jou vrij! 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed rondom de Schriften 

 
Kindermoment 
 

Schriftlezing 2 Timoteüs 4, 6-8, 16-18 
6   Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het 

moment waarop ik heenga nadert. 7   Maar ik heb de 
goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof 
behouden. 8 Nu wacht mij de erekrans van de 

gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan 
mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, 

maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. 
 
16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij 

bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek 
gelaten. Moge het hun niet worden 

aangerekend. 17  Maar de Heer heeft me terzijde 
gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de 
verkondiging tot een goed einde heb kunnen 

brengen en alle volken de boodschap hebben 
gehoord. Ik ben gered uit de muil van de 

leeuw. 18 De Heer zal me van alle kwaad redden 
en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. 
Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. 
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Lied 938: 1,2 

 
 

Christus die u bekleed hebt 
met wat geschreven staat, 

en die terdege weet hebt 
van wat mij lijden laat, 

U grijp ik bij uw kleren 
en laat niet los tenzij 
Gij u tot mij wilt keren, 

uw zegen legt op mij. 
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Verkondiging 
 

Orgelspel  
 

Lied 942: 1,2,3 
 

Onder het naspel komen de kinderen terug 
 

 
 

Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
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Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze 

Vader) 

 
Mededelingen – door de diaken  

 
Collecte – voor diaconie en kerk 

Ondertussen orgelspel 

 
UITEENGAAN 
 
Slotlied 801: 1,2,6,7 
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2 Liederen zingend vol vertrouwen 

tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 

’t lichten van Gods aangezicht. 
 
 

6 Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 

in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 
 
 

7 Zo gaan wij hier met elkander 

door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 

 
 

Heenzending en zegen 
 

Gezongen amen 
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Korte online ‘meet & greet’ met Henriëtte en haar 
gezin 

 
Orgelspel 

 
Collecte bij de uitgang 
 

Collectedoel  

De opbrengst voor de diaconie gaat deze oktobermaand 
naar Dorcas. 

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst 
overmaken op 

Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam 
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De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en 
de kerkelijke gebouwen (3e). 

De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken 
op 
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 

Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71 
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 

 
 
 
 

Agenda deze week 
 

Wanneer Wat Waar 

Di  28-10 Schilderclub Imminkhuis 10 uur 

 Oec. Gespreksgroep  Imminkhuis 14 uur 

Do 30-10 Samen eten Imminkhuis 17.30 uur 

 Cantorij Kerk Zeddam 19.30uur 

Za 01-11 Zwerfafvalbrigade Imminkhuis 10 uur 

Zo 02-11      Ds. G. van Herk ’s-Heerenberg 10 uur 
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